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Bij de verkiezingen merken we dat er weinig christenen politiek
actief zijn en weten we amper voor wie we nog kunnen stemmen.
Gelukkig zijn er nog meer mensen met het hart op de juiste plaats.
Maar zeg nooit: christenen moeten niet aan politiek doen.

Jezus zei zelf dat we voor onze regeringsleiders moeten bidden,
omdat we in vrede zouden kunnen leven. Jezus wist maar al te
goed dat wie het land bestuurt veel invlioed heeft op het dagelijks
leven.

Een reden die genoemd wordt om niet aan politiek te doen: ‘Gods Koninkrijk is toch niet van deze

wereld?’ Ja, een bekering naar Christus is van een andere orde. Maar moeten we daarom niet aan

politiek doen? Net onze vernieuwde hartgesteldheid zou ons des te meer bewogen moeten maken
voor een rechtvaardige politiek.

Politiek betekent 'het leven als burger binnen de samenleving inrichten'. Net zoals een gezin
afspraken maakt, gebeurt dit ook in een samenleving, zoals niet door het rood rijden, straf na
misdaad ... Als we hier niet aan deelnemen, kunnen we niet ijveren voor godsdienstvrijheid en
godsdienstonderwijs, kunnen we niet ijveren voor de zondag als rustdag, voor een goede
gezinspolitiek, voor een goede seksuele opvoeding in de scholen. We maken onze stem onhoorbaar
als we niet meedoen.

De wetten zijn dikwijls maatstaven voor goed en kwaad bij de gemiddelde burger. Als de wet seks
legaliseert vanaf 14 jaar, als de wet drinken van alcohol toelaat aan 16 jaar, dan wordt het moeilijk
voor ouders om te zeggen dat ze het anders zien.

Buitenlandse politiek is zeker overbodig: te ver van ons bed en er zijn genoeg problemen dichtbij.
Als de polarisatie bewust aangewakkerd wordt tussen landen in plaats van een vredesstrategie toe
te passen, dan is het aan ons om te spreken. Of straks komen onze kinderen in een wereldoorlog
terecht, niet ondenkbaar.

Een ander argument, nu van tegenstanders, om ons niet te bemoeien met politiek is ‘scheiding
van Kerk en Staat’. Laat je hierdoor niet verlammen. Het gaat hier in de eerste plaats om het
organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee instrumenten. Kerk en staat zijn
gescheiden, maar geloof en politiek niet. Een christen mag zijn politieke opinie verdedigen binnen de
samenleving. Net zoals de milieuactivisten, de nationalisten, de liberalen, de socialisten enzovoort
hun invloed uitoefenen op de politiek, zo mogen ook de christenen hun invloed uitoefenen. Dat
gebeurt nog te weinig, met alle gevolgen van dien. We mogen het voorbeeld volgen van de hier
net opgesomde groepen die vol ijver hun idealen verdedigen.

Onze kinderen en kleinkinderen leven in deze samenleving en daarom moeten we meedenken over
de politiek van deze samenleving. Niet iedereen kan zich hiervoor evenveel inzetten, maar we
kunnen christenen in de politiek wel steunen. De christenstem heeft diverse geluiden, wel laat die
klinken!



